
 

 

 

 
Buren, denk aan de buren.  
Altijd een liedje een mooi melodietje. 
Ja ja ja buren. Denk aan de buren. 
Het maakt ook niet uit of je piept kraakt of zeurt, 
Zolang het je leven opfleurt! 

 
 
De muzikanten gaan zo stoppen 
Al onze lied’ren zijn gespeeld 
We hopen dat u het naar uw zin had 
En dat u zich, niet heeft verveeld 
We zongen van liefde dood en leven 
Zoals iedereen dat wel herkent 
Een smartlap is uit het leven gegrepen 
Of je nu jong of ouder bent. 
 
Buren, denk aan de buren.  
Altijd een liedje een mooi melodietje. 
Ja ja ja buren. Denk aan de buren. 
Het maakt ook niet uit of je piept kraakt of zeurt, 
Zolang het je leven opfleurt! 
 


